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Van: Stichting Mama and Me Uganda <info@mamaandmeuganda.com>

Verzonden: zondag 22 februari 2026 13:08

Aan: secretariaat@mondolokaal.nl
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Wanneer een project door de community gedragen wordt, voelt de 

doelgroep zich betrokken, en groeit het gevoel van verantwoordelijkheid.  

Er ontstaat samenwerking, verbinding, motivatie en creativiteit. Dit zagen we de 

afgelopen maanden steeds weer opnieuw. Meer daarover in deze nieuwsbrief!   
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Zoals altijd werd het jaar afgesloten 

met een kerstfeest en kreeg elk 

gezin een kerstpakket om een goede 

maaltijd van te kunnen koken. Een 

feestdag met een bitterzoet randje. 

De kindjes die volgend jaar naar de 

basisschool gaan, verlaten de 

opvang. Hun ouders hebben de 

uitdaging om in het schoolgeld te 

voorzien. Het team in Oeganda heeft 

besloten dat het niet meer 

vanzelfsprekend is dat wij als 

organisatie in schoolgeld voorzien 

wanneer de kinderen de leeftijd 

hebben dat ze naar school moeten, 

en niet meer naar onze opvang 

komen.  
 

 

In plaats daarvan zijn ouders op 

verschillende manieren empowered 

om dit zelf te kunnen doen. 

We laten hen niet los! En gaan de 

komende periode kijken hoe dit 

gaat.  

 

De 'opvangverlaters' kregen allemaal 

een bidon met het Mama and Me 

logo erop. Een verrassing van 

teamleider Aidah!  
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'Good morning mukwano. Finally this period we have been able to save enough 

money to paint the outside walls. This money has been got from the balance on 

operations and maintenance.' 

 

Dat berichtje ontvingen we.  Het team heeft het jaarlijkse bedrag voor onderhoud aan 

het gebouw opgespaard, om in één keer het hele gebouw opnieuw te kunnen laten 

schilderen. Het pand is in 2016 gebouwd. Het blauwe dak, het geluid van spelende 

kinderen achter de poort: Mama and Me is een begrip in de wijk. Mooi dat het team 

zelf verantwoordelijkheid neemt om zorg te dragen voor dit prachtige kindcentrum! 

 

Zie hier de werkzaamheden in vogelvlucht. 

Toen het Mama and Me babysitter centre jaren geleden is gebouwd, is er ook 

een schommel geplaatst in de tuin. Helaas heeft geen enkele schommel het 

langer dan een paar weken overleefd. En zo stond er een frame waar eigenlijk 

niet mee gespeeld kon worden.  

 

Een donatie van Stichting KOOK zou voor enkele nieuwe speeltoestellen gaan 
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zorgen. Het was echter niet makkelijk om iemand te vinden voor de uitvoering 

hiervan - ook nog rekening houdende met het feit dat de Mama and Me tuin 

niet al te groot is.  

 

Uiteindelijk is besloten om het bestaande schommelframe om te bouwen tot... 

 

Een giraffe! 

    

Aan de ene kant kunnen de kleintjes omhoog klimmen, dwars door zijn buik 

heen, om aan de andere kant weer naar beneden te glijden. De giraffe houdt 

op grote hoogte alles in de gaten en is een straat verder al te zien terwijl hij 

over de omheining kijkt. 

 

Ook het stuur van de "taxi" werd vernieuwd. Nadat het oude stuur na jaren 

trouwe dienst en vele ritjes was afgebroken, kunnen de kinderen nu eindelijk 

weer ritjes maken naar Kampala. 

 

Een fantastisch eindresultaat, dat met een heuse opening gevierd werd!  
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Voetjes gingen ongetwijfeld van de 

vloer bij de kerstshow van 

Clean Pete. En ook in Oeganda én 

ons team in Nederland, toen we 

gebeld werden met het nieuws dat 

zussen Loes en Renée Wijnhoven 

aka Clean Pete de opbrengst van de 

verkoop van hun kersthoodies dit 

jaar wilden doneren aan Mama and 

Me. We hebben een geweldig 

bedrag mogen ontvangen en 

voelden ons helemaal in de Gloria. 

Wegdromen op de klanken van hun 

kerstmuziek kan overigens het hele 

jaar, dus doe dat vooral.      
 

 

 

De 25 kinderen die met behulp van Mama 

and Me sponsoring naar school gaan zijn 

weer aan hun nieuwe schooljaar 

begonnen.  

Trots kwamen ze hun schoolrapport laten 

zien, zoals Kaweesa Noah hiernaast. Één 

meisje durfde pas na dagen haar rapport 

te tonen. Ze was blijven zitten. Het 

Oegandese bestuur lanceerde het idee 

om een zittenblijversjaar niet te 

sponsoren: het kind zou immers "gefaald" 

hebben. De volgende ochtend een appje 

van Aidah: 'What is your advice on this? In 

the end, this is the child punished which 

troubles me!'   
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Dit zijn de momenten waarop we even 

samen sparren. Helaas moeten er soms 

keuzes worden gemaakt - zeker wanneer 

er zóveel mensen bepaalde 

ondersteuning nodig hebben. 

Maar dit raakt iets fundamenteels - én 

daarmee Global Goal 10 

(ongelijkheid verminderen) en de Leave 

No One Behind-belofte van de VN.  
 

 

We willen allemaal hetzelfde. Hier, en daar. Een kind dat het goed doet op school. Of hulp, 

wanneer dat nodig is. Voor het meisje is uiteindelijk besloten dat zij dit jaar gewoon nog 

naar school kan met de Mama and Me sponsoring. En er gaat gezocht worden naar 

manieren om haar ouders te helpen om hun kind beter te kunnen ondersteunen.   
 

 

 

In januari waren er verkiezingen in 

Oeganda. Die verliepen onrustig. 

Daarom was het babysitter centre 

enkele dagen gesloten. Zoals 

verwacht is Museveni inmiddels aan 

zijn nieuwe presidentiële termijn 

begonnen. Het internet is een tijd 

afgesloten geweest en hoewel de 

oppositieleider Bobi Wine nu al 

weken is ondergedoken, is het 

rondom het centre rustig gebleven.  
 

 

In nieuwe werktenues stond het team al gauw weer klaar voor de kinderen!  
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Het gevoel van community was er 

ook, toen twee moeders slaagden 

voor een kapperscursus die door 

een naburige kerk werd 

aangeboden. Op de foto straalt zij 

van trots met haar drie kinderen. 

En alle andere kinderen en mama's 

waren even trots. 

Er werd zelfs een surprise party voor 

de twee moeders georganiseerd.    
 

 

Het is zo ontzettend belangrijk voor 

een kind om een rolmodel te 

hebben, iemand om naar op te 

kijken. Iemand die laat zien wat 

mogelijk is.  

En voor een moeder is het minstens 

zo belangrijk om een community om 

zich heen te hebben. Mensen die je 

willen zien slagen. Zien stralen.  

Die achter je staan en je successen 

met je willen vieren.  
 

 

Het blijft hartverwarmend om plaatjes en verhalen over deze successen te 

ontvangen van het team in Oeganda. Zo trots op deze mensen, en blij dat we 

dat via deze nieuwsbrief weer met jullie hebben kunnen delen!  
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���
���Wil jij onderdeel zijn van de impact die we maken?  

 

Met jouw steun kan het Mama and Me babysitter centre blijven draaien, 

krijgen kinderen en moeders toegang tot scholing en werken gezinnen aan een 

stabieler bestaan. 

Niemand doet het voor hen — maar samen kunnen we dit met hen realiseren. 

 

Doe hier een donatie of maak zelf een bedrag over naar 

NL95 SNSB 0922 9609 17 - Stichting Mama and Me Uganda. 

 

Dankuwel.  
 

Op de agenda: 

 

De wereld is van iedereen | zaterdag 28 maart 2026 

@ Gemeentehuis Boxmeer | 13:00 tot 17:00 uur 

 

Een bijzondere, verbindende activiteit waar stichtingen, individuen en 
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culturele initiatieven met wortels in het het Land van Cuijk laten zien op 

welke manier zij proberen de wereld meer van iedereen te maken. 

 

Stichting Mama and Me Uganda is aangesloten bij initiatiefnemer 

Mondolokaal en zal deze middag ook aanwezig zijn.  
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Doneer nu  
 

 

info@mamaandmeuganda.com  

 

Sponsor Mama and Me gratis! 

Koopt u wel eens online? Als u uw online aankopen doet via www.sponsorkliks.com gaat er een 

percentage van uw aankoopbedrag naar het project, zonder dat u iets extra's betaalt!  

U sponsort dus gratis! 
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